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INLEIDING DOOR PAUL EN SABINE

De zomerperiode is van start gegaan, we hebben van het mooie weer dit jaar al vroeg
mogen genieten waarbij je dan soms denkt..hopelijk blijft het zo, als we op vakantie
gaan! Herkent u dat? De gedachten...o ik hoop het maar of als dit gebeurt dan..

Soms kunnen deze gedachten ons zo bezighouden, dat we vergeten dat de zon nu
schijnt en de dag ons nu verwarmt en kleurt met het prachtige zonlicht! Wij schrijven
het een beetje uit om er net iets meer detail aan te geven, wat wij zo enorm normaal
vinden!

Zo wordt goede zorg, voldoende personeel en een huis vol lieve bewoners soms zo
gewoon gevonden. Terwijl we de krantenkoppen en nieuwsberichten langs zien blijven
komen, dat er in Nederland zo'n schrijnend personeelstekort is, dat mantelzorgers en
familieleden de zorg van hun dierbaren zelf moeten zien te organiseren. Verzorgenden,
die gedwongen kiezen om te stoppen met hun vak omdat de werkdruk zo hoog is
geworden, dat het niet meer haalbaar is om door te gaan.

Dit zijn één van de vele berichtgevingen.

Huize Graveland kenmerkt zich als een warm en betrokken zorginstelling met
liefdevolle zorgmedewerksters, met daarbij genomen de geestelijke zorg en aandacht,
die geen van onze bewoners ontgaan zal zijn. Wij benoemen het, om te blijven
benoemen, het zou normaal moeten zijn, maar we zijn steeds meer een uitzondering
geworden. We danken de Heer hier ontzettend voor, het zijn Zijn handen en Zijn
raadgevingen,

Zijn hulp, Die ons keer op keer bijstaat en geeft wat we nodig hebben.

Huize Graveland kent ook problemen en zorgen, maar wij kennen ook deze tekst:

Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u! 1 Petrus 5:7

Gaat alles dan zoals wij wensen? Zijn de zorgen, problemen of obstakels dan
verdwenen? Nee, maar we weten ook de tekst dat de Heere alles laat meewerken ten
goede. Soms moeten we met elkaar ergens doorheen, maar wat is het heerlijk, en wat
is het een voorrecht om de Heere aan het roer van ons schip te hebben. Hij is de
Stuurman van onze boot. Mag Hij ook Uw Stuurman zijn, van uw levensboot?

Het einde van de reis is voorzeker een behouden vaart!

Gods Woord zal altijd blijven bestaan.

We wensen een ieder een hele goede reis als er vakanties genoten worden, ook een

goede terugreis!

Veel leesplezier!




IN MEMORIAM

Op 11 mei 2025, is na een periode van afnemende krachten,

de heer T. Hansum, in de leeftijd van 92, overleden

Op 20 mei 2025 is na een kort ziekbed de heer P. Spruijt, in de leeftijd van

95 jaar, overleden.

In Huize Graveland blijven lege plekken achter en wij zullen hen allen erg missen.

Micha 7:7
Zelf zal ik echter uitzien naar de HEERE,

ik zal wachten op de God van mijn heil.

Mijn God zal mij horen.




EVEN VOORSTELLEN.....

Mijn naam is René van Middelkoop, ik ben 22 jaar en sinds kort werkzaam als
bewegingsagoog bij Huize Graveland. Ik heb de opleiding Sport en Bewegen gevolgd met
het profiel bewegingsagogie. Tijdens mijn opleiding groeide mijn passie om mensen te

begeleiden in beweging, vooral op een manier die aansluit bij wat iemand nog wél kan.

Vanaf het begin voelde ik me meteen thuis bij Huize Graveland. Het is een fijne plek om te
werken, waar iedereen openstaat voor vragen en er echt naar elkaar wordt omgekeken. In
mijn werk bij Huize Graveland heb ik ook regelmatig contact met fysiotherapeut Ramon,

zodat we samen kunnen zorgen voor een goede opvolging van zijn bevindingen.

Bewegen is voor mij ook veel meer dan alleen fysiek actief zijn, het gaat hierbij ook om
plezier, verbinding en het versterken van het zelfvertrouwen. In mijn werk probeer ik
bewoners op een speelse en positieve manier in beweging te krijgen. Samen wandelen,
oefeningen doen of gewoon lekker bezig zijn met een spelletje; het draait voor mij ook om

het contact en het samen genieten van het moment.
Naast mijn werk ben ik fanatiek voetballer en vind ik het heerlijk om zelf ook actief bezig te
zijn. Sport speelt al mijn hele leven een grote rol en ik vind het bijzonder dat ik dat nu mag

inzetten om anderen te helpen.

René van Middelkoop




EVEN VOORSTELLEN.....

Mijn naam is Christine van Hattem, 12 jaar getrouwd met
Ronald en wij wonen in Molenaarsgraaf. Samen hebben wij 10

jaar geleden een tweeling gekregen, 2 dochters, Kyra & Yara.

In 2001 heb ik mijn diploma Verzorgende gehaald en ben ik gaan werken in verzorgingshuis
Huize Steijndeld in Gorinchem. Ik heb daar 17 jaar lang met heel veel plezier gewerkt. Ik
organiseerde daar met regelmaat een beautymiddag voor de bewoners. In samenwerking met
vrijwilligers en kinderen van een middelbare school, maakten we er altijd een leuke middag van.
Helaas kwamen daar de bezuinigingen en verdwenen er veel activiteiten. Uiteindelijk werd het
verzorgingshuis aangepast naar thuiszorg, wat betekende dat ik veel op en neer moest reizen
naar Gorinchem om daar steeds een klein aantal uurtjes te werken. Uiteindelijk heb ik besloten
om Huize Steijndeld te verlaten en een baan te zoeken in de thuiszorg, dichtbij huis. Ik ben toen

aangenomen bij de thuiszorg in Graafstroom, hier heb ik 5 jaar gewerkt.

Ik was heel blij toen ik in augustus 2021 een advertentie
voorbij zag komen van Huize Graveland. Na een
sollicitatiebrief en een fijn gesprek, was ik aangenomen in de
zorg! De kleinschalige zorg, meer persoonlijke aandacht voor
_ de bewoner en zelfs de mogelijkheid om weer
beautymiddagen te kunnen en mogen organiseren, spraken
mij erg aan!

En ja, ik organiseer nu elke 3 weken op donderdag een
beautymiddag van 13.30 tof 16.30 uur. Samen met
vrijwilligster Thea proberen we die middag bij alle bewoners
de nagels te knippen, te vijlen en evt te lakken. Dit doen we
aan een lange tafel in de huiskamer, waar de gastvrouw de
bewoners tussendoor komt verwennen met koffie, thee en wat

lekkers.

Fijn om te zien dat er steeds een grote opkomst is tijdens een beautymiddag en dat de
bewoners blij en tevreden zijn over het eindresultaat. Ongeacht hoe oud ze zijn, blijft de

uiterlijke verzorging erg belangrijk.

Lieve groeten, Christine.






NIEUWE COLLEGA'S

Met trots willen we jullie voorstellen aan onze nieuwe collega's:

e Irma van der Boogaard: verzorgende IG
e Caroline Hansum: Verzorgende IG
e Marloes Megchelsen: Verzorgende IG

e Neline Korver: Verzorgende IG




WELZIJN

Dankbaar zijn we voor de mooie activiteiten de we de afgelopen jaren op
konden zetten in Huize Graveland. Structureel komen de beautymiddagen, het
zingen bij pianospel, het bewegen in de huiskamer aan bod. In maart is Sonja,
onze bewegen op muziek dame met pensioen gegaan. Wat hebben we genoten
van de chansons en bewegingen die ze aanbood. Maar niet getreurd, sinds
januari is René bij ons op de vrijdagochtend en hij beweegt zowel met
bewoners individueel op hun kamer als in de huiskamer met een groepsles.
Deze jongeman wordt zeer gewaardeerd, want het clubje dat in de woonkamer

mee doet groeit met de week.

We proberen de activiteiten zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen en
behoeften van onze bewoners. Dit blijft veranderen, omdat er nieuwe bewoners
in Huize Graveland zijn komen wonen en doordat bewoners veranderingen
doormaken waardoor ze activiteiten op een andere manier gaan beleven of wat
hulp kunnen gebruiken. Dit is een dynamisch proces waar we op blijven letten.
Mocht u als familie of betrokkene ideeén hebben over het aanbod van
activiteiten en een beter welzijn voor de bewoners, dan horen we het graag. Ik
ben te bereiken via marieke@huize-graveland.nl of op mijn

werktelefoon: 06-43260956

Waar ik erg blij mee ben is dat we het welzijnswerk in Huize Graveland samen
vormgeven. [k probeer aan te sturen en te organiseren, mijn collega’s zijn nauw
betrokken bij de bewoners en zien ze echt met regelmaat. Zij hebben vele
talenten waar we in het welzijnswerk graag gebruik van maken. Graag wil ik
benoemen dat mijn collega’s Christine en Marjoke al een heel aantal maanden
actief bij het activiteitenteam betrokken zijn. Ik waardeer hun inzichten en
talenten enorm. Blij ben ik ook dat er weer nieuwe collega’s toegevoegd zijn
aan het activiteitenteam, met nieuwe ideeén en frisse energie. En ook al
worden de namen van al mijn collega’s niet genoemd, dan zou de pagina vol

zijn, het is een voorrecht om met iedereen samen te mogen werken.



mailto:marieke@huize-graveland.nl

Ook vrijwilligers zijn actief in Huize Graveland. Zij ondersteunen en organiseren
bij verschillende activiteiten voor onze bewoners. Deze keer wil ik de wekelijkse
kerkdiensten aandacht geven. Elke zondagochtend is er in het kantoor van
Huize Graveland een kerkdienst voor de bewoners online. Deze dienst is elke
week anders, afwisselend zijn de gemeenten aan de beurt van de bewoners die
komen kijken. Een vrijwilliger is aanwezig tijdens deze diensten en wat is het
fijn dat er dit jaar zoveel vrijwilligers voor de kerkdiensten zijn zodat we voor
het eerst de gehele zomervakantie door kunnen met het kijken naar deze

diensten.

We genieten van de momenten met de bewoners.

Bedankt voor uw vertrouwen en betrokkenheid.

Hartelijke groet,

Marieke Maneschijn



Eén van de kerkvrijwilligers is Bas, hij stelt zich voor.

Hallo Allen,
Mijn naam is Bas van Dijk. Samen met mijn vrouw Marita en onze vier kinderen woon ik in
Nieuw-Lekkerland. Vorig jaar kwam ik via een oproep in de kerkapp van gemeente Dorp
in contact met Huize Graveland. Zij zochten vrijwilligers voor de zondagse diensten, dat
sprak me direct aan. Al langere tijd had ik de wens om “iets” voor een ander te kunnen
betekenen. Hoewel dit fotaal anders is dan mijn dagelijkse werk als projectmanager in de
bouw, besloot ik me aan te melden.

Na een kennismaking en een keer meedraaien (nog bedankt Lia) ben ik inmiddels met
regelmaat op zondagochtend in Bleskensgraaf te vinden. Ik help dan met praktische
zaken zoals het klaarzetten van de stoelen en het beeldmateriaal, maar vooral het
contact met de bewoners maakt het bijzonder waardevol. Het is mooi om te merken
hoeveel het voor hen betekent om op deze manier samen de dienst te kunnen beleven—
zeker nu het voor velen niet meer mogelijk is om zelf naar de kerk te gaan.

Ook na de dienst blijf ik graag nog even koffiedrinken. RS R S m—

Die momenten leveren vaak fijne en waardevolle 4
gesprekken op. Soms gaan ze over vroeger, ‘
soms over de hoopvolle toekomst die we vanuit Hem

mogen verwachten.
Groet en tot ziens,

Bas van Dijk




MEE ETEN FAMILIE VAN DE BEWONERS

Regelmatig krijgen we de vraag of het mogelijk is dat familie mee kan eten in Huize

Graveland. Hiervoor hebben we een aantal regels opgesteld waar we ons aan willen houden:

* De familie is welkom om mee te kunnen eten. We willen hierin gastvrij zijn én blijven!
* De familie dient het mee-eten vroegtijdig van te voren aan te vragen door te bellen

naar 0184-745800 of dit aan te geven via de mail: zorgehuize-graveland.nl.
* Als er plaats is kan er in de huiskamer meegegeten worden, anders wordt dit op de

kamer van de bewoner geregeld. Wij zullen dit per situatie bekijken.
* Mocht het mee eten in de woonkamer onrust geven bij de medebewoners verzoeken wij ook
om naar de eigen kamer van de bewoner te gaan
* maximaal 2 mee-eters per maaltijd.
* Wij rekenen geen vast tarief, maar vragen een vrijwillige bijdrage voor de stichting
“Vrienden van Huize Graveland”. Dit kan in het geldpotje bij de voordeur of via de QR-code.
* Bij bijzondere situaties en de terminale fase, worden er maaltijden aangeboden door de

zorg, (tot 2 mee-eters).

EIGEN TERREIN

§ Verboden te parkeren
voor onbevoegden



BEDANKT VOOR HET LEZEN EN
GODS ZEGEN GEWENST.

Hebreeén 11: 1-3
Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men
hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.

Hierdoor immers hebben de ouden een goed
getuigenis gekregen.
Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is
door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet,

niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is.
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